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(Bir Ayet) 


“Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. 
Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.” (13Ra'd, 28) 


dügme 


(Bir Hadis) 


“İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise, vicdanını rahatsız eden ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir.” (Müslim, Birr, 14) 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Ramazan'la Buluşmak 


Çocukların sosyalleşmesi ilk olarak ailede 


başlar. Çocuklar konuşmayı, duygusal paylaşımları ve toplu yaşamın kurallarını ilk defa aile içinde öğrenirler. Aile aynı zamanda çocuğun kişiliğinin temelinin atıldığı yerdir. İnsanların kişiliğinin oluşmasında çok önemli bir parça olan din de ilk defa aile içinde öğrenilir. 
Çocuklar aile içinde dini sembolleri, ibadetleri, kutlamaları, görerek yaşayarak öğrenirler. Zaten çocuğun ilk dini tecrübelerini uygulaması aile büyüklerini rol model almasıyla gerçekleşir. Rol model alınan anne ve baba figürleri aynı zamanda çocuğun dini anlayışını da sosyalleşme sürecini de şekillendirir. 


Özellikle anne ve babasını rol model olarak alan çocuklar Ramazan ayında diğer aylarda görmediği ibadet ve uygulamaları gözlemlerler.. Aynı anda oturulan iftar sofrası, yapılan sahur ve gidilen teravih namazıyla birlikte çocuk, yaşanılan farklılığın bilincine varmaktadır. Bir bilim insanımız şuna dikkat çekmektedir: 


“Ramazan ayı, çocuğun oruç, zekât, sadaka, ibadet, zengin-fakir, teravih gibi birçok temel kavramı öğrendiği ve yaşadığı kültüre uyum sağladığı bir toplumsallaşma sürecidir. Kültürün nesilden nesile aktarılarak devam etmesinde sosyalleşmenin rolü oldukça büyüktür. Bir toplum çocuk yetiştirme yolları ile kültürünü gelecek nesillere aktarır. Kültürün nesilden nesile aktarılmasında anne ve babanın tutumları oldukça önemlidir. Anne, babalar çocuğuna sosyalleşme ile kültürün aktarılmasında eğitsel bir rol üstlenmektedirler. 
Örneğin, anne ve babasının sahur vakti yemek yediğini, gün içinde Ramazan öncesindeki yaşanılan hayattan farklı bir yaşamın gerçekleştiğini ve iftarda aynı sofraya oturulup aynı anda yemek yenildiğini gören birey, uyum sağlama eğiliminde olacaktır. Birey, anne ve babasından gördüğü davranışları taklit edecektir. Oruç tutan anne ve babanın çocuklarının da oruç tutma eğiliminde olmalarının sebeplerinden biri bu yakınlık etkisidir. Ramazan ayı her gruptan bireyin benimsediği bir dini vazife olmuş ve her kesimde çocukluğundan beri gelen, sürekli ve artan intibalarla daha Ramazan ayı biterken bile 'Gelecek sene Ramazan'ına 11 ay kaldı. denilerek heyecanla gelecek seneninkine özgü düşünceleriyle güzel bir yıl geçirmişler ve hayatlarını Ramazan'a bağlamışlardır.” 


Ramazan ayı; geceleriyle, sahurlarıyla, sonunda bayram sevinciyle bize kardeşliği, paylaşmayı ve ibadet ruhunu öğretmektedir. Hayırlı Ramazanlar. 


C ar 
-ş Musa TEKTAŞ 


Çocuk Eki 
Yıl: 17 Sayı 196 


ISSN: 2791-9609 


Somuncu Baba Çocuk Dergisi 
NISAN 2023 Yıl: 29 Sayı: 270 


Somuncu Baba Dergisi'nin Ücretsiz Ekidir. 


İmtiyaz Sahibi ve 
Genel Yayın Yönetmeni 
Dr. Kemal Demir 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
M. Hulüsi ERDEMİR 


Yayın Editörleri 


Musa TEKTAŞ 
M. Nazmi DEĞİRMENCİ 


Yayın Kurulu 

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK / Prof. Dr. Ali YILMAZ 

Prof. Dr. Sebahat DENİZ / Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ Prof. Dr. Abdullan KAHRAMAN 

Prof. Dr. Ali AKPINAR 


Grafik Tasarım 
Es- Seyyid Osman Hulüsi Efendi Vakfı 


Dergimizi, Web Sayfamız ve Mobil Uygulamalarımız Üzerinden Okuyabilirsiniz: 


Basım-Yayım 
Çamlıca Basın Yayın Eğitim Sağlık Turizm İnşaat San. ve Ticaret A. Ş 

Zaviye Mah. Hacı Hulüsi Efendi Cad. 
No: 89 (44700) Darende / MALATYA 

Tel:(422) 615 15 00 Faks:(422) 615 28 79 

www. somuncubaba. net 

cocukasomuncubaba. net 


Allah'ın Kutlu Elçileri 

Sırrı ER 

Kanlıca Mantarı 

Emine Yılmaz DERECİ 

Annem AğlamasınDiye!.............................. 8 
Hamidullah HALICI 

Ramazan'da Çocuk Olmak 

Naciye BEYZA 

Camgöz ve Dostluk Oyunları 
Raziye SAĞLAM 

Kendi Alayıyla Savaşan İsmail Şükrü İsmail OLAK 

Farabi ve Şarkı Söyleyen Çınar 

Sait ÖZER 


İllerimizi Tanıyalım 
Çocuklar İçin Küçük Sözlük 
Ayşe Gül PINAR 

Sakız Ağacı Diken Vakıf 
Nisa ERCİYES 


Çorbanın Buğusu 
Mustafa AKGÜN 

Bol Bol Yürümek Gerekli 
Erdal Karasu 

Acılar Paylaştıkça Azalır 
E. Esma ŞAHİN 

Babam ve Valizi 

Seda Bayrak DURGUT 
Posta Kutusunda Mektup Var 
Sibel U. ÖZDEMİR 
İlginç Bilgiler 


GR ın 


Kutlu 2içÇileri 


Sevgili çocuklar; 


Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 21.ayetinde şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb'inize ibadet ediniz ki, O'na karşı 


gelmekten korunmuş olabilesiniz.” 


Yüce Allah, âlemlerin Rabb'idir. Bizi yaratan ve sayısız nimetlerle donatan Allah'a karşı yapmamız gereken görevlerimiz vardır ki bunlara ibadet denir. 


Yine Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Nahl 


Suresi'nin 36. ayetinde şöyle buyuruyor: 


'And olsun ki, her ümmete “Allah'a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının. diyen peygamberler göndermişizdir.” 


Din; Yüce Allah'ın, insanları iyiliğe yöneltmek ve kötülükten alıkoymak için, peygamberler aracılığıyla bildirdiği emir ve yasaklardır. 


İnsanlara din duygusu ve yüce bir kudrete inanma ihtiyacı doğmadan önce verilmiştir. Dünyada, insanlar arasındaki düzenin sağlanması için her zaman dine ihtiyaç duyulmuştur. 


Allah, dinin kurallarını o insanlara peygamberler (o aracılığıyla ( bildirmiştir. 
Müslümanlığın temel şartlarından biri de peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Allah ile kulları arasında bir elçidir, aracıdır. 
Allah, insanlar arasından seçtiği bazı kişilere bu önemli görevi vermiştir. Onlar aracılığıyla, yapmamızı istediği emirlerini ve bilgileri insanlara ulaştırmıştır. 


Peygamberler Oo insanlara, Allahı ve onun dinini anlatmışlardır. Karşılaştıkları birçok zorluğa rağmen, görevlerini yerine getirmişlerdir. 


Allah, yarattığı ilk insandan bu yana her topluluğa peygamber göndermiştir. Eğer peygamberler olmasaydı, insanlar Allah'ı ve onun dinini öğrenemezlerdi. Bu bakımdan, insanların iyiyi, doğruyu, gerçeği ve güzeli öğrenebilmeleri için, her dönemde peygamberlere ihtiyaç duyulmuştur. Allah her ümmete peygamber gönderdiğini 


bildirmiştir. Bunların sayısını bilmiyoruz. 


İslâm'a göre ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem'dir. Hz. Âdem, Allah'tan aldığı emirleri önce çocuklarına ve torunlarına duyurmuştur. Daha sonra diğer insanları uyarmıştır. 


Kur'an-ı Kerim'de adları geçen yirmi beş peygamber vardır. Bu peygamberler şunlardır: 


1. Hz. Âdem, 2. Hz. İdris, 3. Hz. Nuh, 4. 
Hz. Hüd, 5. Hz. Salih, 6. Hz. İbrahim, 7. Hz. 
Lüt, 8. Hz. İsmail, 9. Hz. İshâk, 10. Hz. Yakup, 
11. Hz.Yusuf, 12. Hz. Eyyup, 13. Hz. Zülkifl, 
14 hiz Şuayb, 15. fiz. Müsa; 16. Hiz Harun, 
Wiz Davut Le iz Suleyman 12 tiz İlyas, 20. Hz. Elyesa, 21.Hz. Yunus, 22. Hz. 
Zekeriya, 23. Hz. Yahya, 24. Hz. İsâ, 25. Hz. 
Muhammed. 


Bütün peygamberlerde bulunan ortak özellikler şunlardır: 


- Peygamberler, Allah'tan gelen bütün emirleri insanlara bildirir ve açıklarlar. 


- Peygamberler, her yönden kendisine güvenilir, dürüst insanlardır. 


- Peygamberler, asla yalan söylemeyen doğru insanlardır. 


- Peygamberler, son derece zeki ve akıllı insanlardır. 


- Peygamberler, günah işlemekten uzak, üstün ahlâki değerlere sahip insanlardır. 


Kanlıca Mantarı 


Çocukluğum köyde dedemlerin yanında 


geçti. Dedem ve babaannem doğaya farklı bir gözle bakıyorlardı. Doğa ile iç içe, mutuydular. 
dolaşırken kırmızı bir mantar gördüm. Tam 


Birgün dedemle ormanın içinde 


elimi ona dokunacakken dedem; 


- Sakın ona dokunma! O zehirlidir. Şu köknar ve çam ağaçların altına bakalım. 
Orada kanlıca mantarları olabilir. 


O tarafa yöneldik. Otların içinde sıra sıra dizilmiş bir sürü mantar gördüm. Yüzüme bir neşe gelmişti. 


- Dede, bazılarının üstü yeşil gibi. Onları da alayım mı? 


- Al torunum. Ona çam kanlıcası derler. 
Bak kenarını da sülük yemiş. Sülüğün yediği mantarlar zehirli olmaz. 


- Sülük nasıl biliyor dedeciğim, hangi mantar zehirli hangi mantar zehirsiz. 


- Onlar bizden daha iyi bilir. Onlar doğanın içinde yaşıyorlar, biz ise doğayı içinde yaşayanlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Dere yatağındaki yaban domuzu izlerini gördün mü? 


- Hayır, fark etmedim. 


Dedemin gözleri birçok şeyi görüyordu. 
Bir nevi ormanın kitabını okuyordu. Biraz 


daha yürümeye devam ettik. Çayırlık bir alana geldik. Bir bitki dedemin dikkatini çekti; 


- Buna sütleğen derler. Akrep ve yılan gibi zehirli hayvanların ısırıklarına karşı etkilidir. Bu gibi durumlarda bitkinin özsuyu kullanılır. 


- Dedeciğim bunları nereden biliyorsun. 


- Ninemden öğrendim. Kendisi bu bitki- den yara kremleri yapardı. Ne yazık ki şimdi nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. O bir halk hekimi idi. Sakın sen de benim sana öğrettiklerimi unutma, tamam mı? 


- Tamam dedeciğim, söz unutmayacagım. Hepsini bir kenara not edeceğim. 


- Söz uçar yazı kalır demişler. Keşke okuma yazma bilseydim de ben de tek tek bir kenara yazsaydım. 


Sonra topladığım mantarları bakıp; 


- Mis gibi de kokuyorlar. Eve gidince hemen bu mantarları pişirelim. Midemiz bayram etsin torunum. 


Şifalı bitkiler, mantarlar doğanın bağrından bana sürekli göz kırpıyorlardı. Ben de onlara gülümsedim.  Tanıştığımıza sevin- 


miştim. 


Ramazan ayında oruç tutarız. Oruç, o öncesi tatlı bir telaş kaplar herkesi. 


Rabb'imizin en çok mükdfat verdiği ibadet- n ; e Ramazan ayı, Yüce kitabımız Kur'an-ı lerden biridir. Çinkü oruç tutarken, imsak 1 a N j ia Kerim'in indirilmeye başlandığı, rahmet ve vaktinden iftar vaktine kadar hiçbir şey yi- | İd | Ri em bereket ayıdır. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan ip içmeden dururuz. 
e daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 


Ramazan ayının ve orucun senede bir o Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir. Allah, kere gelmesinden dolayı evlerde büyük (bu gecede halis bir kalple yapılan duaları 


bir değişim ve heyecan yaşanır. Ramazan Oo kabul eder. 
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Ramazan ayı beraberinde; sabrı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, şükrü, zarafeti, mutluluğu ve sonunda bolca sevap getirir. 


Yardımlaşmanın zirvede olduğu aydır. 
Birlik, beraberlik ayıdır. Elimizdeki her şey- de fakir ve muhtaçların hakkı olduğunu ve onlar için neler yapabileceğimizi düşünürüz. Bütün Müslümanlar arasındaki kardeşik duyguları kuwvetlenir. 


Ramazan sabır ayıdır. Açlığa susuzluğa dayanmayı, nefsimize hâkim olmayı öğreniriz. Oruçla birlikte zorluklara karşı dayanma gücümüz artar. Daha sakin, anlayışlı ve hoşgörülü olmayı öğreniriz. Bir anlık öfkemize yenilerek kavga etmeyiz, tartışmaya girmeyiz. 


Birleştirici ve barıştırıcı ayıdır Ramazan. 
Onun için Ramazan ayında kimse birbirine dargın kalamaz. 


Rabb'imiz oruç tutan kullarını en güzel şekilde ödüllendirir. Oruç tutanlar cennetin Reyyan adlı kapısından girerler. Oruçlu iken, dinimizce yasaklanmış olan her şey- den uzak durmaya, daha çok dikkat ederiz. 
Yalan söylemeyiz, başkalarını çekiştirmeyiz, faydasız ve boş sözleri konuşmayız, kalp kırmamaya dikkat ederiz. Ramazan'da, Allah'ı daha çok anar, güzel isimlerini söyleriz, 


Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.); “Oruç tutun, sıhhat bulun!” buyurarak, bizi sağlıklı 


olmaya davet ediyor. On bir ay boyunca sürekli çalışan organlarımız, oruçla birlikte dinlenerek yenileniyor, zindelik kazanıyor. 


İftar saati yaklaştıkça heyecanımız artar. 
“Gümml!!” sesiyle o günkü orucu tutmuş olmanın mutluluğunu yaşayarak iftarımızı yaparız. Sonra camiye, teravih namazına koşarız. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç hepimiz teravih namazını iple çekeriz. 


Gece yarısından sonra, davul sesleri ve davulcunun nağmeleri gelmeye başlar. Sahurda uykudan ayıkmak ne kadar zor olsa da farklı bir heyecanı vardır sahura kalkma- nın. 


Ramazan Bayramı, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir. Bayram sabahı, küçük büyük herkes camiye giderek bayram namazını kılar. Uzun süre görüşme fırsatı bulamamış olan kişiler bayram vesilesiyle bir araya gelerek özlem giderirler. Şehir dışında yaşayan akrabalar ileyaşlılar ve hastalar ziyaret edilir. Mezarlıklara gidilerek geçmişlerimize Fatihalar okunur. Gelen misafirlere ikramda bulunulur. Çocuklara şeker ve harçlık verilerek sevindirilir. 


Bayramlarımız bizleri birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma içinde tutan bayramlar olsun. 


Tüm çocukların güldüğü ve onların yüzlerindeki tebessümle hepimizin ruhunun ferahladığı bir bayram olsun bu bayram... 
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Sevgili çocuk dostlarım; 


Hatırlarsanız çiftliğimize Karatavuk kuşları gelmişti. Bu kuşlar gün geçtikçe hepimize daha çok alıştılar ve geldikleri ülke olan İsveç'e dönmeyi de düşünmüyorlar. Özellikle Hafize Teyze'ye öyle alıştılar ki, o yemek yerken masanın kenarına konuyorlar ve o ne yerse onlara da veriyor. Çocuklar da onları gülerek izliyor ve “İyice aileden oldular.” diyorlar. 
Esma ile Atlas da her gün onları görmeye geliyor. Gece ile Güneş çocukları görünce, başlıyorlar güzel güzel ötüp başlarının etrafında uçmaya. Bu kuşlar zaten hareketli olan hayatımıza daha bir hareket getirdi sanki. Hepimiz çok sevdik, ötüşlerine bakılırsa onlar da bizi sevdiler. 


Bugün Uzun Kulak'la birlikte köydeki bazı hayvanlarla buluşup dostluk oyunları oynayacağız. Biz giderken Gece ile Güneş de bizimle geldiler. Yol boyunca kâh uçtular kâh başımıza kondular ve birlikte yürüdük. Köyün dışındaki düz bir alana köydeki kedi, köpek, eşek, kaz, horoz ve tavuktan oluşan yaklaşık 
30 arkadaş gelmişti. Gece ile Güneş'i görünce 
çok şaşırdılar. Daha önce böyle bir kuş görmediklerini söylediler. Uzun Kulak'la ben tanıştırdık herkesle. Hemen arkadaş oldular. 


İlk oyunumuz en güzel şarkı söyleyen hayvanı seçmek. Orada toplanan herkes kendi di- 


linde şarkı söylemeye çalıştı. Bazılarının sesi gerçekten çok güzeldi. En son Gece aMines birlikte öttüler. Sesleri o kadar güzeldi ki; herkes hayran hayran dinledi. Ötmeleri bitince, hepimiz hoplayıp zıplayarak "Yaşayın!" “Harikasınız!" diye tezahürat yaptık. Bu arada kazlardan biri acıyla bağırdı. Ayağına küçük bir diken batmıştı ve canı çok yanıyordu. Herkes ne yapacağını düşünürken eşek; 

- Üzerime binersen köye kadar taşıyabilirim seni, dedi. 

Güneş; 

- İyi fikir sen eşeğin üzerine çıkıp ayağını uzatabilirsen, ben de kuvvetli gagamla dikeni çıkarırım hemen. 


Gerçekten de Güneş gagasıyla dikeni tuttuğu gibi hemen çıkardı. Kaz çok rahatlamıştı. 
O kadar çok teşekkür etti. Güneş; 

- Teşekküre gerek yok. Yapabildiğim için mutluyum. 

Herkes tekrar hoplayıp zıplayarak teşekkür ettiler ve "Bundan sonra sizler de bizim en iyi 


arkadaşlarımızsınız.” dediler. 


Dostluk oyunlarımız gerçek iki dost kazanarak geçmişti. Alandan ayrılarak hepimiz çok mutluyduk. 


Görüşmek üzere çocuklar, hoşçakalın... 
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1920'de 
Alaşehir'i işgal etmesi TBMM'de heyecan- 


Haziran Yunan ordusunun la karşılandı. Büyük tartışmaların yaşandığı, toplantılara konu oldu. Bunlardan birinde Afyon Milletvekili Müderris İsmail Şükrü söz 


aldı: 


“Bugün memleketim işgal tehlikesiyle karşı karşıya. Düşman üç saatlik bir mesafede. Efendiler! Bugün yapılacak bir vazife vardır. Bunun çaresi, Anadolu kuwvetlerini birleştirmek ve cihat ilân etmektir.” 


İsmail Şükrü Hoca'nın ardından, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa söz alarak şunu dedi: 


- Hocam vaziyet tehlikeli. Bir cephe kurabilmek için bize beş ay zaman lazım. 


Şükrü Efendi tekrar kürsüye geldi ve şu yiğit çıkışı yaptı: 


- Bana yeterince at ve silah verin, düşmanı beş ay oyalamak yerine, durdurayım! 


Fevzi Paşa, tekliften memnun kaldı. Ne kadar silah ve cephane varsa kendisine teslim edilmesi için Ankara silah deposuna emir verdi. Hoca, hemen depoya gitti. Bir de ne görsün: 14 martini tüfekten başka silah yoktu. Bunların, en azından kırka yükseltilmesini Ankara Kolordu Kumandanı ve Vali Vekili Nuri Bey'den rica etti. Gelen cevap, çok acıydı. Vali Vekilinin cevabı kısa ama çarpıcıydı: 


- Maalesef buna imkân yok! 


Şükrü Hoca'nın Allah'a dayanmaktan başka çaresi kalmadı. Hemen bir gün içinde, kendisine asker elbisesi diktirdi. Başındaki sarığı çıkarmadan asker elbisesini giyerek Hacı Bayram Camii'ne Cuma namazına gitti. Namazdan sonra kürsüye çıktı. Cemaati coşturup, galeyana getirdi. Müslümanlara şu sözlerle haykırdı: 


- Ey Müslümanlar! Evde duvarlarda asılı duran harp silahları, boşuna asılı kalırsa ev sahibine lânet eder. Memleket ve din tehlikede kalırsa yedisinden yetmişine kadar bütün Müslümanlar cihatla yükümlüdür. İşte ben asker kıyafetini giydim cepheye gidiyorum. Memleketini, dinini seven benimle gelsin! 


Şükrü Efendi hıçkırıklar içinde kendinden geçti. Cemaatin hali de ondan farksızdı. Herkes müthiş bir heyecan tufanına kapıldı. O gün akşama kadar 700 silah, 600 mücahit, 
120 at toplandı. Müderris Şükrü Hoca, toplanan kişilerden “Çelik Alay” ismiyle, küçük bir mücahit ordusu oluşturdu. Daha sonra, mücahitleriyle birlikte cephenin yolunu tuttu. Uşak Cephesi'nde Yunan ilerleyişini yavaşlattı. Düzenli Ordu kuruluncaya kadar düşmanı, Dumlupınar'da dokuz ay oyaladı. 
İtalyanların Isparta ve çevresinde barınmasına da imkân tanımadı. 


İsmail Şükrü Efendi, Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. “Çelikalay”, kendisine soyadı olarak verildi. 


Bır Kitap 


karabı ve Sarkı 
Soyıcyem Çınar 


Yazar: Didem Demirel 


Yayınevi: Timaş Çocuk 

Yayın yeri ve yılı: İstanbul/2017 
Sayfa sayısı: 48 

Yaş aralığı: 8* 


İşlenin konular: müzik, şarkı söylemek, müziğin insan psikolojisine etkisi... 
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Sevgili çocuklar; sizlere bir soru sormak istiyorum. Şarkı söylemeyi sever misiniz? Hayır mı? Hımmm! Evet mi? Başkalarının yanında şarkı söylemeye utanıyor musunuz? Tamam tamam Sizi fazla sıkıştırmayacağım. Sanırım bazılarınız şarkı söylemeyi seviyorsunuz ama yalnız kalınca... Bazılarınız belki de hiç çekinmeden başkalarının yanında şarkı söylüyorsunuz. İkisi de olabilir. 


İkinci sorumuza gelelim. Bir müzik aleti çalıyor musunuz ya da çalmıyorsanız çalmak ister miydiniz? Bir de hangi müzik aletini çalmak isterdiniz? Siz bu sorulara cevap vermeyi düşünün biz gelelim Farabi ve Şarkı Söyleyen Çınar adlı kitabımıza. 


Bugün sizleri Şarkılı Ülke'ye götüreceğim. 
Bundan yıllar ama yıllar önce çoook uzaklarda güzel şarkılarıyla ünlü bir ülke varmış. Adını yukarıda söyledim ama tekrar edeyim: Şarkı-U Ülke. Bu ülkede gürül gürül akan ırmaklar, rüzgarda salınan yapraklar adeta her şey dinlemeyi bilenler için şarkı söylermiş. Ülkedeki bütün çocuklar müzik üzerine eğitilir ve en az bir müzik aleti çalabilirmiş. Ayrıca çocuklar Şarkılı Meydan'da toplanır hep birlikte şarkı söylermiş. Küçük Farabi'de bir müzik aletinde ustalaşmış ama bir türlü kendi şarkısını besteleyemiyormuş. Bu durum onu fazlasıyla üzüyormuş. Farabi pek çok şeyi denemiş ama bir türlü kendi şarkısını besteleyememiş. 


Farabi bir gün şarkısını bulabilme ümidiyle yollara düşmüş. Az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş çok yorulmuş ve bir çınarın gölgesine oturmuş. Bütün mahlükatın şarkılarını dinlemeyi bilen Farabi, gözlerini kapatmış ve 


kendisini çınar ağacının dinlendiren müziğine bırakmış. Çınar ağacından dökülen şu sözler onu etkilemiş: 


Cabalabacabbacamez 
Aklı olan uzağa gitmez 
Duymak için kulak yetmez 


Senin şarkın kalbindedir 


Farabi şarkıdan çok etkilenmiş. Çınar ağacının söylediği diğer şarkıları da dinlemiş. 
Onunla konuşmaya başlamış. Bütün derdini, sıkıntılarını çınar ağacına anlatmış ondan yardım istemiş. Çınar ağacı ise susmuş, yaprakları kımıldamaz olmuş. Farabi de çaresiz evinin yolunu tutmuş. Ancak çınar ağacının söylediği şarkının da etkisiyle olsa gerek kendini çok mutlu hissediyormuş. Birden geri dönmüş ve çınar ağacının yanına gelmiş. Çınar ağacından bir dal kopup Farabi'nin ayağının dibine düşmüş. Bu dalı alan Farabi ondan güzel bir müzik aleti yapmış bu alet sayesinde de çok güzel şarkılar bestelemiş. Farabi'nin bestelediği şarkıları duyan ülkenin kralı da ne zaman üzgün olsa Farabi'yi çağırmış ve onun bestelerini dinlemiş. Biliyor musunuz sevgili çocuklar müzikle tedaviye de ilk defa böyle başlanmış. 


Evet, çocuklar masalımız bu kadar. Bu masalda size ünlü filozof, gökbilimci, müzisyen Farabi'yi (D.870-Ö.950) masal tadında tanıtmaya çalıştım. Farabi, müzikle tedavinin kurucularından biridir. Kanun ve ut gibi müzik aletlerinin de mucididir. Sizler de Farabi'yi yakından tanımak isterseniz Farabi ve Şarkı Söyleyen Çınar sizleri bekliyor olacak. Şimdiden müzikle kalın, iyi okumalar... 


1272 tarihinde yapılan 
Cacabey Medresesi, farklı bir mimariye sahiptir. Minaresi gözlem evi olarak 

kullanılmıştır. Medrese şu anda cami olarak kullanılmaktadır. 


Tarihi bir yapı olmasına rağmen halen kullanılan Uzun 

Çarşı esnafların yönettiği ve 

birçok el sanatlarının yapıl dığı bir yerdir. 


Kırşehir'in sembollerinden olan ve kolay işlenen bir taş olarak bilinen oniks taşıylabirçok hediyelik eşyalar 

yapılmaktadır. 


> 


“İç Anadolu Bölgesinde bulunan Kırşehir, tarihi ve kültürüyle ülkemizin en güzel illerinden birisidir. Kırşehir, birçok medeniyetin gelip geçtiği hem tarihi hem de kültürel bir şehirdir.” 
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Seyfe Gölü: Mucur Yeraltı Şehri: Tandırda çömlek Paça: 


Yerden 7-8 metre derinlikte bulunan Mucur 
Yeraltı Şehri, yumuşak kayalara oyularak inşa edilmiş. Günümüze kadar temizlenen oda, salon ve koridorlarıyla geniş kapsamlı bir görünüme sahiptir. 


Kuş cenneti olarak bilinen 
Seyfe Gölü birçok kuş türünün bulunduğu bir yerdir. 
Bu kuş cennetinde flamingo, ördek, angıt, martı ve balıkçı kuş bulunuyor. 


Kuzu kellesi ile yapılan tandırda çömlek paça, Kırşehir'in en sıra dışı lezzetlerinden birisidir. 


“Kırşehir ilimizin Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur olmak üzere altı tane ilçesi vardır.” 


Ayşe Gül 
PINAR 


çocuklar İÇin 


Kücük SOZIÜK 


Otobüs: 


Normalden çok daha fazla (kırk ya da daha çok sayıda) yolcu alabilen ve bunları taşıyabilecek kadar büyük, motorlu kara taşıtlarına otobüs denir. 


Okyanus: 


Okyanus, kıtaları birbirinden ayıran engin, büyük, açık denizlere denir.Dünyamızın yaklaşık üçte ikisini okyanuslar kaplar. Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu en büyük okyanuslardır. 


Olta: 


Ucuna çengelli iğne takılı, çoğunlukla at kuyruğu kılından olan veya naylon tellerden yapılmış iplik bulunan, kasnak ve makarası bulunan, balık avlamada kullanılan düzeneğe olta denir. 


Oğlak: 

Eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvanlardan olan ve inatçılığıyla bilinen keçinin yavrusuna oğlak denir. 


Sakız Ggacı 
Diken Vakıf 


Vakfın Adı: Salih Paşa bin Ebubekir Paşa Vakfı 


Kurucunun Lakabı: Ümera-yı Deryadan Kurulduğu Yer: Sakız Adası 
Kuruluş Tarihi: 1116 H./1705 M. 


Makam odasında derin düşüncelere dalmıştı. 
Sonra kafasını kaldırdı, yaverini çağırdı ve talimatını verdi; 


- Bana bir vakıf senedi hazırlatın! 


- Emriniz başım üstüne Paşam. Muhtevası ne olacak? 


- Sakız adasındaki bağ, bahçe, çamlık ve çiftlik arazilerim vakfedilecek. Buralara sakız ağacı dikilecek, suyolları açılacak. 


- Emredersiniz Paşa Hazretleri. 


- Bak evlat! Yüzündeki meraklı ifadeden anlıyorum. Böyle kıymetli arazileri, niçin ve ne kadar kolay vakfettiğimi merak ediyorsun değil mi? Memleketin hali belli. Düşman aman vermiyor. Fırsat kolluyor. Eğer bu yerleri vakfetmez de ölürsek buraları işgal edildiğinde bu araziler de onların olur. Vakıf malına ise Allah'ın izniyle 


kimse dokunamaz. Şimdi anladın mı? Böylece Salih Paşa, Sakız Adası'nda kurduğu vakıf marifetiyle; yeni suyollarının yapımına ilaveten vakıf arazilerine çok sayıda sakız ağacı diktirerek mülkün değerlenmesi ve korunmasını sağlamıştı. 


Yıllar geçti aradan... Osmanlı İmparatorluğu 
1. Dünya Savaşı'yla parçalandı. Ülkemizin hemen yanıbaşındaki adalar Yunanistan'a bırakıldı. Ve bugün maalesef Sakız Adası'nda bu Osmanlı paşasının vakfından da eser kalmamıştır. 


Günümüzde dünya sakız ticareti, yalnız Yunanistan'ın tekelindedir. Sakız Adası'nın (Chios) sakız ağacından geliri büyüktür. Bu ağacın reçinesi gıda ve kimya endüstrisinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Dünyada sakız ağacının yetişebildiği ikinci önemli merkez ise Çeşme'dir ve 1993 yılından beri sakız ağacının geliştirilmesi için valilik, kaymakamlık ve Ege Orman ve Araştırma Grubu çalışma yapmaktadır. Nedense bir adım ileri gedilememiştir. 
Galiba Çeşmelilerin bu büyük nimeti değerlendirmede istekli olmaları gerekiyor. 
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Çorbanın buğusu 


Ramazan günüydü. Annesi Bilal'e mutfaktan seslendi: 


“Oğlum Bilâl, biraz gelir misin?” 


Bilal salondaki koltuklardan birine oturmuştu. Orucun verdiği bitkinlikle sessiz ve hareketsiz duruyordu. Annesinin seslenmesiyle kalktı. Bitkin bitkin mutfağa doğru yürüdü. 


Annesi mutfakta bir sürü yemek yapmıştı. 
Yemek kokuları ortalığı sarmıştı. 


“Buyur anneciğim." dedi Bilal. 


Annesi Bilal'e yöneldi ve şunları söyledi: 


“Oğlum senden bir ricam var. Eğer yerine getirirsen beni çok sevindireceksin. Biliyorum iftar vakti çok yakın. Elbette açsın. 
Amma yapacağın iş de çok sevaplı bir iş." 


“Ne gibi bir işanne?" 


“Yavrum biliyorsun az ilerdeki sokakta Uşaklı Yakup Amcanlar var.” 


“Evet anne, gecekonduda oturuyorlar. Oğluyla aynı sınıftayız.” 


“Evet yavrum. İşte onlar. Biliyorsun onlar fakir aile. Oraya birkaç kap yemek götürmeni isteyecektim.” 


“Tabii anne, hemen götürürüm. Sen hazır- 


la.” 


Bilal annesinin verdiği yemekleri alıp çıktı. Biraz sonra da geri dönüp geldi. 


İftar epeyce yaklaşmıştı. Ezan okunmak üzereydi. Annesi, babası ve Bilal sofranın etrafına dizilip oturdular. Annesi sordu: 


“Yakup Amcanlar ne yapıyorlar?” 


Bilal biraz durgunlaştı. Duygulu bir sesle konuşmaya başladı: 


“Sorma anne... Evlerine gittiğimde Yakub Amca, hanımı ve üç çocuğu sofranın etrafına dizilip oturmuşlardı. Sofralarında bir tas çorba vardı. Onun yanında da biraz ekmek ve biraz da zeytin vardı. Yemekleri verdim. 
Teyze Annen niye böyle zahmet ediyor? 
dedi. Sana selâm söyledi. Anneciğim, biliyor musun, sofralarındaki çorba ahım şahım bir çorba değildi. Amma burnuma o kadar güzel koktu ki sorma. Üzerinde buram buram bugusu tütüyordu. Gel beraber içelim deselerdi oturup içecektim neredeyse. Hâlbuki bilirsin ben çorbadan pek hoşlanmam. Ona rağmen oan için çok hoşuma gitti, canım çekti.” 


“Uşaklıların tarhana çorbası da çok güzel olur.” 


“Sonra teyze bana da birkaç tane hurmayı 


bir kağıda sarıp verdi. 'Orucunuzu açarsınız. 
dedi." 


Bilal'in ailesi iftar sofrasına oturmuşlardı. 
Bir Ramazan gününün sonunda, iftarın başlayacağı ulvi ve duygu dolu anları yaşıyorlardı. 


Babası Bilal'e, "Duygulu halin devam ediyor." dedi. 


Bilal cevap verdi: 


“Oruç tutmakla aç insanların acısını içimde duydum baba. Doğru dürüst yiyecek bulamayan insanların acısını içimde duydum. O ızdırabı içimde duyabiliyorum." 


Babası da çok duygulanmıştı. Bilal'i öptü. 


“Aferin benim akıllı oğlum. Aferin benim ince duygulu oğlum. Bu dediğin şey, orucun bu dünyada insanlara kazandırdığı pek çok güzel hasletten sadece biri. Fakat asıl büyük mükâfat öbür dünyada. Allah bu dünyada oruç tutanları öbür dünyada Huld veya diğer adıyla Reyyan Cennetlerine koyacaktır.” 


Babasının sözü bitmişti ki ezan sesi duyulmaya başladı. Yakup Amcalardan gelen hurmalarla oruçlarını açtılar. İftara başladılar. 


Sofrada pek çok çeşit yemek vardı. Buna rağmen gecekondudaki Yakup Amcaların çorbasının buğusu Bilal'in gözünün önünden gitmiyordu. 


Erdal 
KARASU 


Çocukluğum bol ağaçlıklı, yeşillikli, havası suyu temiz şirin bir ilçede geçti. İçinde her 


tür meyve ağaçları olan büyük bir bahçemiz vardı. Sabahın erken saatlerinde kalkar, elma ağacının yüksek dalından tutar, kollarımla kendimi yukarı çeker, aşağı salınır en az yüz kere bu sporu yapardım. Daha sonrada ırmagın derin yerlerinde kulaç atarak yüzerdim. 
Bostanlardaki yabancı otları ayıtlar sonra sulardım. 


Bu alışkanlığımı büyük kente geldikten sonra da bozmadım. Sahildeki yüksek ağaçların dalından tutar, bedenimi kollarımla bir aşağı bir yukarı çekerdim defalarca... Her hafta sonu İstanbul'un değişik bir semtine gider; hem bu şehrin tarihini inceler hem de gün boyu gezerek şehrin güzellilerine tanık olurdum. Yıllık izinlerimin adresi İstanbul'un incisi adalar, özellikle Büyükada idi. Bütün gün yüzer, adanın temiz havasını doyasıya cigerlerime çekerdim. Her sabah salonda şınav çekerdim onlarca kez... Bakıp ilgilendiğim, 


— seyretmeye doyamadığım saksılarda çiçek- 


lerle doluydu balkonum... 


m ilerleyip emekli olduktan sonra her işti. Evden daha az dışarı çıkmaya, 


bol bol kitap okuyarak ve yazarak evde daha fazla zaman geçirmeye başladım. Kiloma ve yediklerime dikkat etmedim. Aşırı kilo aldım yıllar içinde... Hareketlerim monotonlaştı. 
Yeterince spor yapıp, yürüyemedim. Sonuç olarak zamanla sağlığımın bozulmaya başladığını fark ettim. 


Üç aylık aralıklarla durumumu öğrenmek için doktor kontrolüne gidiyorum. Doktorum uzun yürüyüşler yapmamı, az yağlı, tuzsuz ve kalorisi düşük yiyecekler tüketmemi öneriyor. Daha fazla geç kalmadan ve sağlığın ne büyük bir nimet olduğunu çok iyi bildiğim- den önerileri tutarak kısa yürüyüşler yapıyor, yiyeceklerime de dikkat ediyorum. Kilomu mümkün olduğunca aynı tutmaya çalışıyorum. Eski günlerde olduğu gibi uzun yürüyüşler yapamasam, gün boyu yüzemesem de alış verişe gidiyor, sahilde bir bankta oturup temiz hava alıyorum. 


Sağlıklı olmak üzerine söylenmiş onlarca sözü unutmayalım. Kendimize saygımız varsa, kaliteli, mutlu, huzurlu yaşamak, çevremize örnek olmak istiyorsak; sağlığımıza özen gösterelim, spor yapalım, kötü alışkanlıklar edinmeyelim. 


Paylaştıkça 


Gzalır 


Hayat bir okuldur derdi dedem. İnsana öyle dersler verir ki ömür boyunca unutulmaz. Karşılaştığımız zorluklara karşı dayanma gücü verir ve engelleri aşma konusunda bizlere ışık tutar. 


Hayat bir okuldur derdi dedem. Başöğretmeni Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) olan bir okul... O'nun öğrettikleriyle hayatımız anlam taşır. Hem bu dünyamız, hem de ahiretimiz güzelleşir. 


Hayat bir okuldur derdi dedem. Duvarları ve çatısı olmayan ama ders kitabı Kur'an ve sünnet olan bir okul. Uygulamalı olarak insanları karanlıktan aydınlığa ulaştıran bir okul. 


Hayatımızı güzelleştiren bu uygulamalı derslerden biri de sağlığımızı düzelten Ramazan orucu ve yardımlaşma kültürümüzün temelini oluşturan zekât ibadetidir. 


Aç olan insanların halini oruçlu iken daha iyi anlarız. Anlarız da ihtiyaçlarını karşılamak için onları az da olsa mutlu edebilmek için zekât ve sadakalarımızla yardım elimizi uzatırız. 


Komşularımız ve akrabalarımızla birlikte oturduğumuz iftar sofraları, evimizin bereketini artırır ve kalplerimizi birbirine yakınlaştırır. 


Bayramın yaklaşmasıyla biz çocukların sevinç ve heyecanını tarif etmek imkânsızdır. Bayramlıklar ve bayram harçlıklarını düşündükçe sevincimiz daha da ar- 


tar. 


Lİ 


Ancak bu bayram hiç de öyle olmadı. 
Depremde yakınlarını kaybeden binlerce insanları özellikle çocukları düşündükçe onların acılarını ta yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. 


Sevgili Peygamberimiz “Komşusu açken tok yatan bizden değildir." buyurmuştur. 


Evet onlar açken, bizlerin tok olması düşünülemezdi. Onların açlıktan gözlerine uyku girmezken bizlerin rahat yataklarımız- da mışıl mışıl uyumamız olmazdı. 


İşte bu yüzden mahalledeki arkadaşlarımız ile bir karar verdik. Bu kararımızı da büyüklerimize ilettik. 


Bu Ramazan Bayramı için bize almayı düşündükleri kıyafetleri ve bayram harçlıklarımızı depremzede kardeşlerimize bağışladığımızı duyunca annemin ve babamın yüzündeki sevinç ve hüzün görülmeye degerdi. 

Bu bayram buruk bir sevinç yaşıyoruz, bayram ziyaretlerimizi misafir kardeşlerimizle beraber yapıyoruz. 


Hayat bir okuldur demişti ya dedem. İşte o okul bize acıların paylaştıkça azaldığını, sevinçlerin paylaştıkça çoğaldığını öğretmişti. 


Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın. 


Tüm büyüklerimizin ellerinden öperiz. 


Bayramınız mübarek olsun. 


Mavi valizini açtı ve eşyalarını düzgünce 


yerleştirdi babam. Çoraplar yuvarlandı. 
Pantolon ve pijamalar nazikçe katlandı. 
Gömlekler üstüne kondu pantolonun ve terlikler... Babamı dikkatle izledim valizini yerleştirirken. Bir sanatçı edasıyla yapardı her işini, tıpkı şimdi olduğu gibi. Bahçedeki karanfilleri bir ressam gibi izler, kitaplarını bir yazar gibi koruyup kollar, anneme mutfakta yardım ederken malzemeleri usta bir şef gibi 


seçerdi. 


Babamın hastalığı ilerlediğinden beri, 


doktor hastaneye davet ediyordu onu, nazikçe. Annemin solgun, babamın az gülümseyen yüzünden anlıyordum bu 


davetin ne kadar ciddi olduğunu. 


Bir gün, davete icabet etmenin vakti geldi babam için. Bu valiz de onun için... 


Hastaneye gitmemize müsaade etmedi 


babam; “Evin kapısından o uğurlayın 


geldiğimde de bu kapıda karşılayacaksınız çünkü." dedi. "Ama geldiğimde bu asık 


suratları görmek istemiyorum, parlayan 


gözler ve dişlerinizi gösterecek kadar gülümseyen suratlar istiyorum." diye de ekledi giderken. Arkasını döndü. Mavi valizini ağır ağır arabaya yerleştirdi. Şoför koltuğuna otururken gülümsedi. Sonra camı açtı ve göz kırptı; “Karanfillerimi unutma." dedi. 


Geleceğim merak etme, der gibiydi gözleri. 


Babamın döneceği güne kadar, bahçedeki 


karanfilleri (osulamaya söz vermiştim. 
Sözümde durdum. Onları özenle suladım. 
Kurumuş yapraklarını temizledim. Babam gibi olamasam da onların birer sanat eseri olduğunu unutmadan baktım onlara. 
Kokladım, konuştum, dokundum, sevdim. 
Babam bayramda gelecekti, 


hayaliyle geçirdim günlerimi. 


o günün 


Bayram sabahı geldi babam. Yüzü pembe karanfilimiz kadar canlı, gözleri yeşil çimenlerimiz kadar parlaktı. Arabayı park etti. 
Mavi valizini almadan arabadan indi. Koştu. 
Sarıldı. Sarıldım. “Karanfilleri unutmadım." 


dedim. “Bayramımız bayram oldu." dedi. 


mektup Var 


Merhaba Sevcan; 


Nasılsın arkadaşım? Ben iyiyim. Bu mektubu sana babaannemlerin yaşadığı köyden yazıyorum. Biliyorsun ilk başta köye gelmeyi hiç istememiştim. Hele hele bayramı burada geçirecek olmak düşüncesi beni çok üzmüştü. 
Çünkü senden ve diğer arkadaşlarımdan ayrılacağım fikri hiç hoşuma gitmemişti. Oysa şimdi çok mutluyum. İyi ki annemle babam işleri 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gereği yurt dışına gitmişler ve ben bu güzel, sevimli köye gelmişim. 


Sana biraz buraları anlatayım. Her taraf yemyeşil. Babaannemlerin evinin arka tarafın- da şırıl şırıl bir dere var. Bahçemizi rengârenk ortancalar süslüyor. Dedem iki ağacın arasına hamak kurdu. Hamağa uzanıyor, kitabımı okuyorum. Bana derenin şırıltısı ve kuşların şarkıları eşlik ediyor. Yemeklerimizi de bahçede 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yiyoruz. İki yeni arkadaşım var;Zeliş ve Ali. Aynı 


sınıftalar. Benden bir yaş büyükler. Onlarla çok iyi anlaşıyorum. Birlikte oyunlar oynuyoruz. 
Buraya geldim geleli çok değişik oyunlar öğrendim. Sokak oyunları ne kadar da güzelmiş. 
Biz evlere kapanıp bilgisayar başında oyun oynuyorduk,telefonla mesajlaşıyorduk. Meğerse başka eğlence şekilleri da varmış. Hele köy bayramları ne kadar güzelmiş. Biz bayram tatillerini fırsat bilip deniz kenarlarına giderdik. 
O zaman bayramı yaşayamıyor, ne olduğunu anlayamıyordum Sevcan. 


O yüzden bayramdan da bahsetmek istiyorum. Köy yerinde bayram telaşı bir başka. Babaannem Ramazan'ın son günleri evi temizledi. Arife günü birbirinden güzel yemekler yaptı. 
Börek ve baklava açtı. Dedemle kasabaya gidip bayramda giymem için yöresel giysiler aldık. 
Çok yakıştı. Babaannem "Tam bir köylü güzeli oldun." dedi. 


Sabah ezanıyla uyandık. Dedem bayram namazına gitti. Biz de kahvaltı sofrasını hazırladık. Dedem camiden geldiğinde bayramlaştık. Dedemin ve babaannemin elini öptüm. 
Onlar da beni sevgiyle kucakladılar. Dedem bayram harçlığı verdi. Almak istemedim ama adettendir Reyhan'ım, koy cebine lazım olur, dedi. Babaannem de bana beyaz bir mendil ve küçük bir poşet leblebi şekeri hediye etti. Bu da âdettenmiş arkadaşım. 


Kahvaltımızı yaptıktan sonra komşular gelmeye başladı. Babaannem onlara çay yaptı. 
Börekten baklavadan ikram etti. Misafirler otururken kapı çaldı. Zeliş ve Ali beni çağırmaya gelmişler. Komşuların bayramlarını kutlayacak- 


"at 


mışız. Şehirde böyle şeyler yok, sen de biliyorsun Sevcan. Çok şaşırdım ama hoşuma da gitti. 
Dedemden izin alarak çıktım. Arkadaşlarımla evleri dolaşmaya başladık. Kapıları çalıyorduk, kapı açılıyordu. Bize şeker, leblebi ikram ediyorlardı. Bazen de harçlık veriyorlardı. 


Komşu ziyaretlerini tamamladığımızda bir torba dolusu şeker ve leblebimiz olmuştu. 
Harçlığımız da fena değildi. 


Ali, “Hadi bakalım şimdi Bayram Yeri'ne gideceğiz." deyince “Orası da neresi?” diye sordum. 


“Anlatmakla olmaz. Her bayram kurulur köyümüze. Hadi gidelim de kendi gözlerinle gör.” 
dedi Zeliş. 


Az gittik uz gittik ve Bayram Yeri'ne ulaştık. 
Uçan sandalyeler, dönme dolap, çarpışan otolar, balerin ve daha pek çok oyuncak. Bildiğin lunapark. Gözlerime inanamadım. Tam bir bayram sürprizi oldu. Akşama kadar o oyuncaktan inip diğerine bindik. Bütün harçlığımızı bitirdik ama değdi doğrusu. Çok eğlendik. 


Benim köy ve bayram maceram böyle. Senin bayramın nasıl geçti? İlk buluşmamızda anlatırsın. 


Birkaç gün sonra dedem beni getirecek. 
Zelişten ve Ali'den ayrılacağım için üzülüyorum ama birbirimize mektup yazacağız, söz verdik. Seni de çok özledim Sevcancığım. Şimdilik satırlarıma son verirken en kısa zamanda görüşmeyi diliyorum. Sevgiler 


Köylü Güzeli Reyhan 
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Dosularımızdan ilginc Bilgiler 


SOMONLAR DÜNYANIN MANYETİK i , İk. A | ALANINI ALGILAYARAK DOĞDUKLARI LİR KUŞU DÜNYANIN EN İYİ TAKLİTÇİLERİNDEN NEHRE TEKRAR DÖNEBİLİR. 


BİRİDİR. LİR KUŞUNUN BANT KAYDI, PANJUR GECKON KERTENKELELERİ AYAKLARINDAKİ SESİ, ARABA ALARMI GİBİ TAKLİT EDEMEYECEĞİ BİNLERCE TUYCUK SAYESİNDE OLUŞAN NEREDEYSE HİÇBİR SES YOKTUR. ELEKTROSTATIK KUVVET SAYESİNDE CAMA BİLE TIRMANABİLİR. 


MÜREKKEP BALIĞI ÇOK ÖZEL BİR AVCIDIR. VÜCUDUNDAN PEYGAMBERDEVESİ KARİDESLERİN GÖZLERİNDE 16 GÖRME 

BULUNAN RENK HÜCRELERİ SAYESİNDE YARATTIĞI ÖZEL SİNİRİ BULUNUR. BU 16 SİNİR SAYESİNDE ULTRAVİYOLE IŞIK EFEKTLERİYLE AVINI USTACA HİPNOTİZE EDER. IŞINLARI, POLARİZE IŞIKLARI VE İNSANOĞLUNUN HAYAL AYRICA KENDİ DERİ TABAKASINI DA İSTEDİĞİ ANDA DAHİ EDEMEYECEĞİ RENKLERİ GÜREBİLİR. 


DEĞİŞTİREBİLME YETENEĞİNE SAHİPTİR. 


Hulusi TATAR 


“Size doğru yolu gösteren, sizi saadete 


davet eden Kur'an-ı Kerim'den ayrılmayın. 
Peygamber'in emirleri dışına çıkmayın, ayrılığa düşmeyin. Birliğinizi muhafaza edin, memleket işlerini omuzlarına yüklediğiniz insanlara yardım edin, kendilerine daima doğru yolu gösterin. Hak ve hakikati saklamayın. 
Yerine göre sözünüzle, malınızla, canınızla yardımda bulunun. 


Emirlerine itaat idin. Yalan söylemekten, dalkavukluktan, münafıklıktan son derece sakının. Olduğunuz gibi görünün, göründüğünüz gibi olun.” 


Es-Seyyid Osman Hulüsi Efendi (k.5.| 


